
 



 

Daar gaan we dan! De Actieve Oostenrijk vakantie  
van 17  tot 24 augustus 

                                                   WELKOM! 

 

 



  En onze begeleiders van deze reis Angelique  en Frans met hondje Jacky 
 

 
Dag 1   17 augustus 
 
We zijn vertrokken! 
Mooi op tijd beginnen we met z'n alle aan de lange rit naar Oostenrijk. 
We rijden flink door en nemen weinig pauze, daarom arriveren we om 17.30 
uur al op onze bestemming Landal Brandnertal. 
Natuurlijk schieten we een paar mooie plaatjes van de omgeving. 
We gaan als een razende....snel koffers uitpakken en kamers indelen. 
Alle bed maatjes maken samen afspraken, wie snurkt er en wie niet, hoe laat 
gaan we naar bed en hoe laat staan we op, voor niemand geen enkel 
probleem. 
Nu begint het echte werk. Onder het genot van een lekker drankje, waarin 
Frans zeer gul is naar Ivo en Benjamin met de Cola, ( geintje), doen we een 
voorstel ronde naar elkaar. 
Hobby's, werken familie, alles komt aan bod. Zo leren we elkaar al een beetje 
kennen.  
Onze magen beginnen te knorren en Frans heeft een heerlijke macaroni 
schotel gemaakt. 
Nog even lekker chillen voor de tv en dan naar bed. 
 



 

 

 



 

 Dag 2   18 augustus 
 
Al vroeg uit de veren..... gewekt door de koe  met de bel om zijn nek, of door 
Frans, die Ivo en Benjamin wel even luid en duidelijk uit hun droom haalt met 
een zeer valse maar keiharde speaker  !! Vandaag komt de regen  met bakken 
tegelijk naar beneden, maar geen probleem we hebben genoeg te doen! Na 
een lekker ontbijt is het tijd voor een spelletje. Jenga dat wordt gespeeld door 
Sidney, Frans , Stefan.  Benjamin kijkt geïnteresseerd toe. Na de spanning 
wordt het tijd om verkoeling te gaan zoeken in het zwembad. Wat een lol met 
zo'n enorme strandbal....de bal ziet alle hoeken van het zwembad  Benjamin 
en Imke doen fanatiek mee vanaf de zijlijn maar scoren doen ze goed! 
 Even tussendoor een broodje knakworst eten en hup naar de volgende 
activiteit ( het is tenslotte een actieve vakantie) Op naar de Auditie van het " 
Landal Got Talent" evenement. Er wordt auditie gedaan door Imke, Ivo. 
 Stefan doet voor de gein ook een leuk optreden. De auditie is zo geslaagd en 
de jury zo tevreden, dat er daadwerkelijk vrijdagavond een optreden in zit voor 
Ivo en Imke. We gaan het meemaken! Nu eerst naar het restaurant om een 
heerlijke apfelstrudel met ranja te nuttigen als welkomst traktatie. Dat gaat er 
wel in!! En weer dooooooor.... kaarten kopen voor vrienden en familie bij de 
receptie van Landal. 

 Het avondeten wordt geserveerd….. Chilli con carne …     lekker joh! Het 
wordt een gezellige spelletjes avond, Party en Go wordt er gespeeld een 
Hilarisch spel  En dan krijgt iedereen de slappe lach  de Chili begint te 
werken ….. PRRRRRT….er vliegen raketten door de lucht en bommen  komen 
tot ontploffing maar gelachen dat we hebben……. 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 Dag 3  19 augustus 
 
Vanaf vandaag zijn de weergoden ons gunstig gezind De zon schijnt weliswaar 
nog niet maar het is droog en daar zijn we al heel blij mee. Na het ontbijt 
bereiden we ons voor op de "Hollandse Hits Bingo". Bij deze bingo gebruik je 
geen cijfers maar Nederlandstalige muziek. De spanning stijgt wanneer de 
eerste Bingo in zicht komt....Met een luid " BINGO "!! heeft Imke als eerste 
prijs. Maar oh wat is het moeilijk om een mooi cadeautje uit te zoeken. 
Uiteindelijk valt haar keuze op 3 schilderij lijstjes waar ze foto's van haar 
neefjes in kan doen. Al snel is het weer raak en valt Stefan in de prijzen, met 
"rode oortjes" kiest hij voor onderzetters met behoorlijk pikante tekeningen. 

Ivo volgt al snel, hij kiest voor een paar speelkaarten   Dan volgt Sidney hij 

is op de romantische  tour en kiest voor een set kaarsen,       Het geluk valt 
Benjamin ook ten deel, hij is blij met een kleurboek en stiften. En tenslotte is 
eindelijk Michaella aan de beurt, een lekker luchtje past haar het beste. 
Inmiddels is het middag en lunchen we met kippenpootjes uit de oven, een 
heerlijke, maar vette bedoeling. Rond twee uur gaan we op stap. In de bus 
naar beneden ......heel erg spannend door die enge haarspeldbochten, maar 
nog spannender omdat we bijna geen benzine meer hebben... Net op tijd 
komen we aan bij het tankstation. Van daaruit gaan we naar een 
winkelcentrum, Imke heeft voor zichzelf een paar prachtige oorbellen gekocht 
en wat souvenirtjes. Ook Michaella heeft een Oostenrijkse delicatesse jam 

voor haar vader gekocht. We bezoeken een prachtige kerk      .Altijd weer 

indrukwekkend om een kaarsje       te branden voor een dierbare 
overledene,🥹…. Dan naar een Spar om boodschappen te doen en hongerig als 
we zijn geworden gaan we uit eten bij restaurant "Remise", waar we ons laten 
verwennen met een heerlijke maaltijd. De avond verloopt weer gezellig met 
een drankje en spelletjes waaronder Jenga en Pim Pam Pet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 Dag 4  20 augustus  
 
Een dag met een heerlijk zonnetje, tijd voor ACTIE ! Na een heerlijk ontbijt 
( roerei ), vertrekken we al snel naar de "Sommerrodelbahn" in Laterns, voor 
een spannende dag, nou en spannend wordt het! Wanneer we na een uurtje 
rijden aankomen, moeten we allemaal wel eventjes diep ademhalen en slaat 
de twijfel toe. Wij gingen er vanuit dat we met z'n tweeën op een rodelstoel 
konden zitten, maar helaas gaat die vlieger niet op... Het maximale wat zo'n 
stoel kan dragen is 130 kg .....Tja,......en de pondjes zijn er door de jaren wel 
bijgekomen, maar niet meer afgegaan....Besloten wordt dat Angelique bij 
Imka en Benjamin blijft, want samen kijken, foto's en een video maken is ook 
leuk. Daar gaan de stoertjes hoor .... ….het gaat super!!! In de verte horen we 
luid roepen REMMEN!!! en ja hoor daar komen de helden aan....met een brede 
glimlach op hun gezicht hebben ze dat varkentje even gewassen….. Er is nog 
veel meer te doen op het park, schommelen, trampolinespringen en over een 
wiebelbalk lopen. Zelfs Benjamin durft de stap te wagen. Ook staan er enorme 
sneeuwschuivers te blinken in de zon. Natuurlijk wil Benjamin op de foto met 
zo’n enorme vuurrood monster. Nog niet verzadigd gaan we verder opzoek 
naar nieuw avontuur. Om niet veel later te belanden in een soort belevingsbos 
met kabels boomstronken en watervallen, we zijn hier zeker 2 uur druk bezig 
met klimmen en klauteren. Langzaam beginnen onze magen te knorren en 
vinden we een lunchroom waar we heerlijke wraps met patat eten. Daarna 
rijden we naar ons Landal appartement en rusten we even uit, nog 
nagenietend van dit spannende avontuur. Etenstijd, Macaronischotel met 

pannenkoeken ijs en slagroom vinden we een goeie combinatie.…..(toch?      ) 
Stefan is de kok vandaag en hij bakt de pannenkoeken heerlijk bruin.... jami, 
jami  Na het eten genieten we van het prachtige uitzicht vanuit ons 
appartement, spelen we een spelletje met de hond en doen het spel "Party en 
Go" er wordt zoals alle avonden weer veel gelachen. Moe maar voldaan gaan 
we naar bed, benieuwd wat de dag van morgen ons brengen zal.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 5  21 augustus 
 
Na een snelle ochtendstart met Turkse broodjes, hebben we met z'n alle zin in 
een frisse duik in het zwembad Imke duikt er als eerste in en geniet met volle 
teugen, ze zwemt zelfs hele stukken onder water! En wie ook een heerlijke duik 
neemt, en niet meer bang is voor natte voeten ....Benjamin Hij voelt zich als 
een vis  in het water! Moe van al dat gespartel schuiven we buiten aan tafel 

(want het zonnetje schijnt   ) er wacht ons weer een stapel heerlijke 
pannenkoeken. Even relaxen en uitbuiken met z'n allen. Tot na een uurtje , 
"Genoeg geluierd", !! Frans trommelt iedereen bij elkaar want we gaan naar 
het "Milka museum", maar eerst hebben we nog een verrassing voor 
Benjamin....We rijden naar een Station! Benjamin lacht van oor tot oor en 
weet niet waar hij het eerste en laatste moet kijken, wat een prachtige treinen  
allemaal, hij is het stralende middelpunt van het moment en iedereen geniet  
met hem mee. Door naar het Milka museum, tja.....het valt een beetje tegen, 
de verwachtingen waren misschien iets te hoog gespannen. De lila koe was 
leuk, maar daar had je het ook wel mee gehad. Dan maar met z'n allen 
boodschappen doen, en dat zorgt altijd voor veel hilariteit, de een wil witte 
bonen in tomatensaus  en de ander doperwten met worteltjes oké gebakken 
aardappeltjes dan?….nee rösti schijfjes met Vissticks,..." Lekker"/ "gatver” “ik 
wil worstjes". Dus wat eten we vanavond.... Vissticks met worstjes, witte 
bonen in tomatensaus met doperwten en worteltjes, gebakken aardappels 
met röstischijfjes.....een heeeeerlijke combinatie toch weer? Dan koffie met 
taart uitgezocht door Benjamin (die heeft vandaag zijn dag wel hoor ) Weer in 
de benen, want er volgt een spannende avond spooktocht .......we horen van 
alles....beren, wolven, vleermuizen en een HOND!!!! GEEN PANIEK want dat is 
Jacky!!! Bezweet vallen we een uur later uitgeput op de bank..... tijd voor een 
lekker drankje,  proost En morgen……? Dat houden we nog even geheim 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

Dag 6  22 augustus  
 
Verrassings  dag! Eerst moeten onze langslapers worden gewekt OPSTAAN!! 
Want het is vandaag “VERRASSINGS DAG”!  De ochtend begint met een heerlijk 
kerst ontbijt. Onder het genot van heerlijke koffie en gebakken brood met kaas 
en prachtige kerstmuziek  begint de dag goed. ( I’m Dreaming off A White 
Christmas”) wordt uit volle borst meegezongen Als snel maken we Ivo (en 
eigenlijk iedereen ) blij met de mededeling dat we naar een roofvogel  park 
gaan! Het  is een top plan. In de auto komen we er al snel achter dat we 
Oostenrijk verlaten en Zwitserland  in rijden….….dat was niet helemaal de 
bedoeling….avontuurtje erbij zullen we maar zeggen …. Het park is prachtig de 
grootste roofvogels van over de hele wereld zijn te bewonderen. Er volgt nog 
een verrassing  ….we gaan met z’n allen midgetgolfen, Super gezellig! 

Angelique (die nooit wint) heeft dit keer wel gewonnen!!         En dan nog 
heerlijk uit eten in een (veel) te duur Zwitsers restaurant €30,- voor een 
Hamburger,  maarja…. Het is tenslotte “verrassings dag”, dus daar hoort ook 

een versassende rekening bij toch?….     Moe maar voldaan rijden we naar 
huis. Eten nog een lekker ijsje  doen nog een spelletje en gaan dan moe maar 
tevreden naar bed Tot morgen…. Onze laatste dag alweer…. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 Dag 7/8   23/24   augustus 
 
 De laatste dag alweer. We gaan met z’n allen naar een zwembad met heerlijke 

waterstralen, een fontein    en een enorme glijbaan,  waar Frans en Ivo 
samen met een bloedgang vanaf glijden….ze verzuipen bijna van het lachen  

Heerlijk luieren en zonnend   met z’n allen op het veld liggen mijmeren  over 
de afgelopen week ….. Dan lekker lunchen op het terras wat wil een mens nog 
meer Rond 15.00 uur rijden we terug, vanavond uit eten samen met de buren 
in het restaurant van Landal, het is een gezellige en heerlijke avond, met als 
afsluiting het spetterende optreden van Imke en Ivo bij “Landal Gots Talent”...  
Maar dan komt op 24 augustus toch echt het afscheid dichterbij  We evalueren 
samen de vakantie, wat hebben we genoten van deze heerlijke week Om 5.00 
uur in de ochtend wordt iedereen wakker gemaakt. De koffers  zijn al gepakt, 
nog even de laatste toiletspullen inpakken en dan de bus  in …. Om 6.00 uur 
rijden we weer richting Nederland  De reisdag verloopt super.  Op de valreep 
eten we een afscheids- burger bij de Burger King. Om 16.00 uur komen we aan 
in Arnhem en worden hartelijk ontvangen door ouders en begeleiders van 
Tendens  Dan een dikke knuffel  van iedereen, Dag  allemaal, we gaan jullie 
missen, het was een week om nooit meer te vergeten. 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


